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Na weken afwachten was het dan afgelopen vrijdag eindelijk zover, meedoen aan de 

wampex. voor de meesten van ons een onbekend evenement dus extra spannend wat ons te 

wachten zou staan. In de auto reis vanaf Zaltbommel richting lippenhuizen (dat is een 

behoorlijk eindje) zat de sfeer er al goed in en kwamen we zo na ons diner bij de Haje  vol 

goede moed aan op de plaats van bestemming. Na een uur lang de aanwijzingen en filmpjes 

bestudeerd te hebben en alles zorgvuldig genoteerd te hebben stonden we klaar bepakt en 

bezakt om aan deze grote uitdaging te gaan beginnen. na een tijdje onderweg te zijn bleek 

het ontzettend fijn dat er toch een ervaren wampexer aanwezig was voor de nodige tips en 

handigheidjes! Puzzelen,omgekeerde routes, planeten, kortom allemaal nieuwe maar leuke 

componenten die het extra leuk maakten, maar na een tijdje begonnen ook de vele 

kilometers door de sneeuw er in te hakken, dus was af en toe een welverdiende pauze erg 

welkom! We hebben de tijd die we voor ogen hadden niet gehaald ( dit was 9 uur) maar 

laten we hiervoor de sneeuw maar de schuld geven.. maar we hebben het ontzettend 

gezellig gehad en kijken daarom terug op een leuke maar zware eerste wampex! En ook de 

spierpijn is een leuk aandenken!  

Tot volgend jaar! 

De Zomertoeters Zaltbommel 


