
Verslag van een vrijwilliger 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo,  het is weer achter de rug ….althans..…nog een paar dagen de boel opruimen en dan is het 

helemaal klaar. Tijd voor een klein verslagje van het afgelopen jaar. 

Voor mij is de Opsterlandse Wampex een hobby het hele jaar door. Het begint ergens in januari met 

een plan maken voor de Wampexhok activiteiten in het voorjaar. Alle meuk van de voorgaande 

Wampex ligt dan op bergjes lekker vochtig uit te dampen. Opruimen, uitzoeken, bekijken wat moet 

worden vervangen, van die dingen.  

Een ander voor mij jaarlijks terugkerend 

evenement is het op zondagmiddag 

uitgelaten worden door Chefwampex. 

Dat begint ook in januari al. Ennuhh.. 

met het oog op het juiste 

Wampexgevoel bij voorkeur in slecht 

weer. Samen gaan we dan het veld in, 

op zoek naar geschikte routes in het al 

min of meer vaststaande gebied voor de 

nieuwe editie. Komt er meestal op neer 

dat Chefwampex de route dan al zowat 

compleet in z’n hoofd heeft, ik hoef er 

alleen maar achteraan te lopen en 

wel/niet zinnige opmerkingen te 

plaatsen en/of wilde ideeën te spuien. 

Een stukje ontspanning tussen het lege 

dozen maken door, zullen we maar 

zeggen….Dat wandelen duurt tot ergens 

in maart/april, daarna is het voor mij 

qua routewerk wel klaar voor een maand of drie. Hoewel ik nog wel een paar keer het routegebied in 

ga om het stratenplan en obscure bosjes goed in te prenten. Mijn hoofdtaak tijdens de 

Wampexnachten is met het taxibusje rondrijden, een beetje routekennis en de wegen in de omgeving 

kennen is dan wel handig… 

Volgens buienradar géén bui. 



Na de proefloop, half september, komt het 

hele bedrijf weer in beweging. De 

bouwploeg begint met bruggen, vlotten, 

weet ik wat allemaal in elkaar te zetten, het 

veldwerk komt op gang en routethema’s 

worden uitgewerkt. Ik ren daar wat om 

heen en steek een handje bij waar nodig.  

 

 

 

 

 

In de week voor de 1ste Wampexnacht ben ik vooral bezig met de verplaatsing van allerlei meuk 

richting startlocatie en eventuele tijdelijke opslag. Dat was dit jaar “de Skans” in Gorredijk en het 

zwembad Jubbega. Indien nodig help ik Chefwampex nog wat met de finetuning van de laatste 

pijnpuntjes en dan kan het feest beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 busjes vol. 

Werkgeluiden op de klusavonden. 



 

 

Eén van de eerste groepen wampex II. IJs op de balken... 

 

De eerste groepen gaan van start, halen hun boekje op bij de boekjespost en maken kennis met rare 

waterovergangen. Voor ons (vooral Chefwampex!) een spannend moment. 

De 1ste Wampexdag en nacht is altijd wat afwachten…lukt het alles op tijd klaar te krijgen, niks over 

het hoofd gezien, niet toch nog hiaten in de routes, kunnen we het spelletje nog. Dit keer als extra 

een beetje onwennigheid want totaal nieuwe startlocatie enz. enz…..                        

Kort om: toch iets van lichte zweterigheid, een bak koffie extra en het komt goed. 

Na die eerste nacht weet iedereen het 

“wie, wat, waar”. In de vroege 

vrijdagmorgen van Wampex II zie 

iedereen geroutineerd aan z’n taak 

beginnen….alsof we nooit iets anders 

gedaan hebben………..Ohwww 

wacht…48ste editie? 

 

 

 



Mijn taak gedurende de nacht is het bemannen van de Taxi. Dat doe ik uiteraard niet alleen, in 

principe zijn we altijd met z’n tweeën. Belangrijkste activiteiten: uitvallers oppikken, de 

oversteekplaatsen in de route voorzien van borden, knipperlichten, pionnen en deze later in de nacht 

ook weer opruimen, gehaktballen rond strooien, indien nodig wat kleine probleempjes oplossen, 

Chocopost helpen opruimen en waterpunten bevoorraden. 

 

Opslagruimte chocopost materiaal. 

 

Dit jaar verliep het in de 1ste en 2de nacht niet heel veel anders dan anders. Er waren in de route wel 

wat veel bruggetjes en bredere wateroversteken. Zoals verwacht wat meer natte voeten en/of 

complete groepen die zwemoefeningen deden. De lichte vorst in de 2de nacht hielp daar wel iets 

bij….er viel niet tegen aan te strooien op de balken…..Verder was het, ondanks wat mist in de 1ste 

nacht, gewoon prachtig loopweer, erg veel opgevers waren er niet.  

           

Weer een moeilijk bruggetje.. 



De 3de nacht verliep voor ons wat onrustiger. Alweer hartstikke mooie weersomstandigheden, wel af 

en toe wat nattigheid uit de lucht maar niet dramatisch…m.a.w. opnieuw niet heel veel uitvallers. 

Onze onrust zat ergens anders in: de taxiploeg heeft in de laatste nacht wat extra werk waardoor ons 

tijdschema iets strakker wordt. Voeg daar wat onverwachtse gebeurtenissen aan toe, recept hectiek 

compleet. Een voertuigwissel, een 112 gebeuren buiten de Wampexorganisatie…..Om maar wat te 

noemen. Verder geen gekkigheid meer, de nacht afgerond, wat meer opruimwerk want laatste ronde, 

busje terugbrengen, eigen bus in en naar bed. 

Kleine bijkomstigheid die zich ook deze Wampex 

weer voordeed: de onverwachte hulp bij het 

opruimen van de oversteekBEVEILIGINGEN….. 

Dit jaar was de score: 2x metalen steekbord, 1x 

pion, 4x knipperlicht en twee afgetrapte houten 

borden. We raken zo wel aardig bedreven in de 

bordenproductie….Was overigens ook een fijne 

wandeling in de schneeuw om een weggegooid 

bord uit de wei te halen.  

 

 

 

 

 

 

Ook een hoop nieuwe gezichten bij de vrijwilligers..Geweldig! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat dus… 

Onze jongste twee nieuwe vrijwilligsters. Drie lange nachten op de één na laatste post. Top! 



En dat was dan Wampex 2025. Nu tot de kerst 

opruimgeluiden maken, ons mooie lege Wampexhokje 

weer vol stouwen met natte meuk. Terug bij af, zie 

boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulde aan en bewondering voor alle deelnemers! Mooie prestatie!  Ik doe het jullie niet na….ik blijf 

liever randfiguur. Voor de uitvallers: geen drama, spoedig bijkomen en volgend jaar nieuwe kans, 

hoppa! 

Medewerkers van “De Skans” Gorredijk: Dank voor jullie harde werk, prima eten en enthousiasme! 

Chefwampex , medevrijwilligers en overigen :  Goed dien!  Takom jier wer??  

 

Nu nog fijn de ruimte, strax weer barstens vol. 

Dit keer een foto van de drie groepen die als laatste binnen kwamen.  


